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To: info (gemeente Steenbergen)

Cc:

Subject: Sterkte

Dag gemeente Steenbergen.

Ik heb zojuist de uitzending van Brandpunt reporter gekeken.
Wat staan jullie in een enorm moeilijke spagaat en wat is het moeilijk voor jullie om in deze tijd te doen wat wijs is.

Zoals het zich laat zien lijkt het of jullie de verbinding met jullie inwoners kwijt zijn.
En dat lijkt mij als gemeente, die er juist wil zijn voor de gemeente, heel erg moeilijk.
Dat je voelt dat je die verbinding kwijt dreigt te raken.

Maar jullie staan niet alleen hoor. Sensationele tv doet het altijd beter dan pragmatisch bestuur.
En los staan van emotie en vooroordelen, doen wat juist is. dat is een heel ander verhaal.
Die geluiden klinken niet maar ik weet dat jullie daar achter de schermen heel druk mee bezig zijn.

Ik heb ook mijn vragen over de stroom van vluchtelingen die naar Nederland komt.

Maar we leven in een rijk land, zelfs al zijn we arm, dan kunnen we nog steeds eten en wonen.
En als er iets gebeurt wat niet goed is dan is daar de politie die eerlijk is en onderzoek doet.
En anders is daar ook de gemeente die mee kan denken in verschillende situaties.

Dat maakt dat ik meer de dialoog wil zoeken in deze discussies in plaats van wat er bij jullie gebeurt.
En als mensen geen stem meer krijgen die een ander geluid willen laten horen. waar lijken we dan op?
We lijken dan misschien wel op de regimes waar deze vluchtelingen vandaan komen.

Waar het mensen ook onmogelijk wordt gemaakt om te zeggen wat ze willen.

Beste gemeente Steenbergen. (D Jus het passeert me allemaal wat dat betreft.
Maar ik wens jullie heel veel sterkte en deze tijd en houdt vast aan de waarheid.

Met groet;

Frits



