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Geacht college en leden van de gemeenteraad,

Graag zou ik via deze brief mijn mening willen geven over het probleem rondom de opvang van
vluchtelingen in een AZC op locatie Buiten de Veste. Omdat ik zelf in het buitengebied van Nieuw-
Vossemeer woon, heb ik misschien makkelijk praten, maar ik ben duidelijk van mening dat we, nu de
nood zo hoog is, de vluchtelingen uit de oorlogsgebieden wel degelijk op moeten vangen.

De hele hysterie rondom de veiligheid vind ik de grootste onzin, zoals de waard is vertrouwd hij zijn
gasten, denk ik dan. Zelf zou ik eerder bang zijn van zo’n stel schreeuwers en relschoppers dan voor
een groep vluchtelingen. Mijn dochter (blond en 22 jaar), studeert in Dronten, zit daar op kamers,
fietst op de gekste tijden, ook af en toe ’s nachts door Dronten, gaat regelmatig met een vriendin ’s
avonds hardlopen en ik heb haar nog nooit over nare ervaringen met viuchtelingen gehoord. Terwijl
ze in Dronten steeds meer vluchtelingen gaan opvangen. Op het moment ongeveer 1300 op een
inwoneraantal van ongeveer 40.000 (incl. omringende gemeenten). De omwonenden van het AZC
daar, geven aan, minder overlast van asielzoekers op het recreatiepark waar de eerste groep
geplaatst is, te hebben, dan van de recreanten.

Ook moet ik denken aan de moord op Marianne Vaatstra, bijna iedereen wees naar de asieizoekers
maar de dader bleek een oerhollandse, bijna buurman te zijn die haar op een manier om het leven
heeft gebracht, dat het net leek of een asielzoeker het gedaan had.

Zelf ben ik van mening dat juist die groep mensen die nu op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld en
de IS, degenen zijn waar we nog iets mee kunnen en die we dus eigenlijk juist op moeten vangen. In
mijn ogen zijn dat duidelijk niet de fundamentalisten maar ook mensen die verlangen naar vrede en
veiligheid en een betere toekomst voor hun kinderen. We zouden juist hier in Nederland kunnen
laten zien wat de waarde van een democratie is. Dat iedereen ongeacht geloof, huidskleur, geslacht,
geaardheid, arm of rijk enz. enz. gelijk behandelt wordt. Juist die groep en vooral de gezinnen met
jonge kinderen kunnen we dat nog bijbrengen.

Natuurlijk zijn ze op zoek naar een omgeving waar het beter is, dat zouden we zelf ook doen en dat
hebben we in het verleden ook gedaan. Na de oorlog vertrokken er niet voor niets zoveel
Nederlanders naar Canada en Australie, daar is toch niks mis mee. Als je eigen land in puin ligt is het
toch niet vreemd dat je ergens anders een betere toekomst zoekt. Vooral omdat de situatie zo
uitzichtloos is en er voorlopig nog geen eind aan de oorlog lijkt te komen. Ook het feit dat vaders
eerst vooruit gaan zonder vrouw en kinderen begrijp ik heel goed. Het is toch logisch dat die eerst
hun doel, het uiteindelijke land waar ze welkom zijn, willen bereiken en dan hun gezin over willen
laten komen.

Of ik dan niet bang ben voor de moslims? Nee, niet voor de gewone moslim die misschien ook wel
vindt dat de Koran niet meer in deze tijd past maar de kans niet krijgt om dat te durven en kunnen
zeggen. Wat in onze Bijbel staat, kun je ook op verschillende manieren uitleggen, denk maar aan
Hitler, die haalde zijn gedachtengoed ook uit de Bijbel.




Als ik in mijn eigen omgeving kijk, en dan bedoel ik Nieuw-Vossemeer, dan hebben we daar
bijvoorbeeld de familie Khalil, eigenaar van de “Kruik”, in het verleden gevlucht uit Egypte. Als
iedereen zo was als deze mensen, dan zou de wereld er stukken beter uit zien.

Ook de familie Rozbeh, oud inwoners van Nieuw-Vossemeer, afkomstig uit Afghanistan en nu
eigenaar van een cafetaria en restaurant in Bergen op Zoom is een goed voorbeeld hoe het kan gaan.
Harde werkers, de kinderen doen het goed met hun studies, eigenlijk een voorbeeld voor iedereen!
Dit zijn maar een paar voorbeelden uit zo'n klein dorp als Vossemeer. Ik ken nog veel meer families
waar we met z’n allen nog wat van kunnen leren. Waarom worden de positieve gevallen niet wat
vaker belicht?

Nog even over de locatie Buiten de Veste. Als ik mijn kleindochter naar peuterspeelzaal “Puk op het
podium” breng, kom ik daar niet zomaar binnen. Alles is hermetisch afgesloten en ik moet eerst
aanbellen en via de intercom inspreken voordat er open gedaan wordt. Ik vind dat helemaal geen
probleem maar er is nog geen AZC in de buurt te bekennen, dus voor deze maatregel is nu in onze
huidige maatschappij al gekozen.

Misschien is het juist goed om de schoolgaande jeugd in onze samenleving al vroeg bij te brengen dat
het niet zo vanzelfsprekend is dat wij in vrijheid leven en op mogen groeien, en dat ze blij mogen zijn
dat wij mensen uit oorlogsgebieden op kunnen vangen en niet zelf opgevangen hoeven te worden.
Ze leren dan al vroeg om met andere culturen om te gaan en waarderen misschien wat meer hoe
goed we het hier in Nederland hebben.

In de tijd dat onze kinderen op basisschool “Merijntje” zaten, werd er een gezin uit Kosovo in Nieuw-
Vossemeer geplaatst. Onze kinderen raakten bevriend met hun kinderen. Het waren moslims, “een
beetje moslim”, zoals de vader zelf wel eens zei als hij bij ons langs kwam en een borreltje dronk. De
oudste was een jongen en mocht duidelijk meer dan zijn jongere zussen. Toch mochten die meisjes
op een gegeven moment ook in de zomervakantie bij ons komen logeren en was het dolle pret met
Z’n allen. Als ze dan, na een paar dagen weer thuis gebracht werden, stond moeder met een lekkere,
zelf gebakken taart klaar om ons te bedanken. Ze zaten op de voetbal, zelfs het oudste meisje, en het
hele gezin paste zich prima aan in Nieuw-Vossemeer en zorgde nooit voor problemen. Helaas
moesten ze na ruim 8 jaar terug naar Duitsland, destijds het eerste land van asielaanvraag, en later
weer terug naar Kosovo. Weer een volgend punt van discussie, want dat vind ik ook niet kunnen, als
mensen zo goed integreren en kinderen het merendeel van hun leven hier in Nederland gewoond
hebben, kun je ze, mijns inziens, na ruim 8 jaar niet meer terugsturen naar hun eigen land.

Misschien hebben onze kinderen, mede door deze contacten gelukkig een ruimere kijk op de
problemen rondom de vluchtelingencrisis.

Natuurlijk is het wel noodzaak dat iedere viuchteling die opgevangen wordt, zich aan onze regels
houdt. Er moeten dan ook duidelijke regels opgesteld worden en dat hoeven er naar mijn idee niet
eens zoveel te zijn. Gebeurt dat niet, dan ook gelijk terug naar land van herkomst. Er zullen ook
mensen nodig zijn die toezicht houden en de viuchtelingen willen helpen en begeleiden.

Gezien de heftige reacties van veel inwoners van Steenbergen zou het misschien een betere optie
zijn, om de vluchtelingen wat meer te spreiden over de verschillende gemeenten die onder
Steenbergen vallen.

Ik wens u allen veel moed en wijsheid toe om tot een goed besluit te komen. Maar het moet
natuurlijk niet zo zijn dat degenen die iedereen overschreeuwen en iemand met een andere mening
niet eens uit laten praten, gaan bepalen wat er beslist wordt.

Met vriendelijke groet,

Nieuw-Vossemeer




