Steenbergen 5 februari 2020

Beste Raadsleden
Wij de bewoners van Zeelandweg oost 14 en 12, zijn de mensen achter
de mail die u heeft ontvangen.

Wij hebben ervoor gekozen om hier te gaan staan om eens te vertellen hoe het leven is
van mensen die :

Wonen in een gebied waar niks zeker is !!

Eerst hebben we vele jaren de onzekerheid gehad of de A4 er zou komen.
Waar precies dezelfde onderwerpen voor ons van toepassing waren, zoals :
- Moeten we weg, of kunnen we blijven ?

- En als de weg er komt hoeveel last gaan we daar dan van ondervinden

- Is ons huis dan ooit nog te verkopen ?

- Het is ons pensioen, wat blijft daar nog van over ?

- Gaan we nog wel verder met verbouwplannen en vernieuwingen heeft het nog zin
hier geld in te stoppen ? enz....

Kortom je leven wordt stilgelegd en de toekomst blijft onzeker.
Maar dan eindelijk is de A4 klaar !

En dus, vooruit we pakken de draad weer op en gaan verder met ons leven

Maar NEE !
8 FEBRUARI 2018

Plotseling komt er een delegatie van het college, ons met “grote blijdschap”’melden dat
er een A4 Hotel achter ons komt !

Daarna 2 maanden niks meer vernomen.

Eind maart, het college komt langs met de projectontwikkelaar.

Enthousiaste verhalen over het A4 Hotel met torens van 65, 40 en 60 meter hoog, 120
tot 200 kamers, 24-uurs restaurant, casino, congresruimtes en ruimtes voor expats
enz...



Er werd ons uitgelegd dat het voor ons een onleefbare situatie zou gaan worden, dat de
soep zo wat uit je bord zou worden gekeken.

Dat we maar rond moesten gaan kijken voor een andere woning of grond dan werd
daar wel een huis opgezet.

Kortom er werd ons een zak goud voorgehouden !

Maar wanneer wij dan vroegen over wat voor bedragen het zo gaan, kregen we geen
antwoord.

In maart 2019 zou alles voor elkaar zijn .

Vervolgens horen we maanden niets .

In juli 2018 komt het college en de projectontwikkelaar weer langs.
Ook nu weer enthousiaste verhalen.

De projectontwikkelaar kwam met een A4 tje, waarbij we een vergrootglas nodig
hadden om er iets van te kunnen zien.

Maar inderdaad was de conclusie dat de soep uit je bord gekeken zou worden.

Maar de ruimhartigheid waar de projectontwikkelaar in het begin mee aankwam was
helemaal verdwenen, even als de zak met goud.

Sterker nog er was nog eens naar de plannen gekeken en wij konden best wel blijven
zitten !

Er werd niet meer gepraat over een ander huis of grond enz..Of dat het niet leefbaar
meer zou zijn en de soep die uit je bord gekeken zou worden !

Onze woningen waren waarschijnlijk toch niet echt nodig dus wanneer we toch zouden
willen, dan konden we de taxatiewaarde van de woning krijgen , misschien, merkte
de projectontwikkelaar op, dat hij onze huizen dan we zelf zou kopen, hij had er allerlei
vreemde plannen voor bedacht.

Dat brainstormen bij ons aan tafel werd als zeer ongepast ervaren door ons.

Er werd uitgelegd, hoe en waar de oprit zou komen en hoe het verkeer zou moeten
gaan rijden.

Wederom blijven wonen zou voor ons geen optie zijn, terwijl men daar nu verder heel
laconiek over deed.

Tijdens dit overleg werd er nog een soort tijdlijn vermeld wat inhield dat men in 2020
kon gaan heien.



Daarna hebben we nog vernomen dat het hotel in afgeslankte vorm verder zou
gaan i.v.m. concurrentie in Bergen op Zoom en dat de geheimhouding er af werd
gehaald.

Tot afgelopen vrijdag

Nu horen we 5 dagen voor de vergadering ineens dat de grond wordt verkocht, er is
geen tijd meer om ons persoonlijk te informeren

We zijn er wel klaar mee, we zitten wéér al 2 jaar op de schopstoel en hadden eigenlijk
nog maar net de draad weer opgepakt na de aanleg van de A4.

Wat gebeurt er nu met ons ? Als jullie de grond gaan verkopen, moeten wij maar zien ?

Zelfs een apart soort kikker wordt meer aandacht aangeschonken dan aan ons, want
daar werd ons verteld, moet een aparte doorgang voor komen en wat allemaal niet
meer !

Voor het college lijkt er erop dat wij een ver van mijn bed show zijn.

Dat zij gaan voor winstbejag en om een prestigeobject te realiseren, wat nu zo snel
mogelijk er door geduwd moet gaan worden.

Erg storend dat we dan juist nu een artikel in de krant lezen dat :

Vertrouwen HET sleutelwoord is en dat de gemeente het beste met ons voor heeft
??7?

Behalve dan met ons, bij ons gaat het keer op keer fout .

Wanneer wordt er eens echt gekeken naar wat wij allemaal de laatste jaren niet op ons
bordje hebben gekregen, wij zijn OOK burgers van Steenbergen

We hopen dan ook dat jullie allen eens nadenken wat het is om de pech te hebben te
wonen op een plek waar altijd onrust is.

Dat vreet aan je, daar slaap je slecht van en daar gaat je gezondheid onder lijden.

En uiteindelijk ebt de motivatie weg om steeds maar weer over al de obstakels heen te
stappen en nieuwe moed te vatten.

Terwijl we iedere keer in het nauw gedreven worden.

We verzoeken daarom ook dringend om daar eens naar te kijken en dat mee te nemen
in jullie wandel binnen de gemeente.

Dit is een samenvatting van het andere uitgebreidere stuk dat we aan u overhandigd
hebben ter verdere oordeelsvorming.

Hartelijk dank voor het luisteren naar ons verhaal.



